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Redactie

Colofon

Contact

Inhoud

’t Wordt Pasen
We zien het overal, ‘t wordt lente: de voorjaarsbloemen staan te 
pronken in de tuinen en langs de wegen. De bloesem in de bomen 
inspireert eenieder die het wil zien. We willen weer naar buiten, 
de deuren en ramen worden opengegooid, de frisse voorjaarswind 
en het soms al warme lentezonnetje mogen naar binnen. In de 
kerk is het nog vastentijd, maar we kijken ook uit naar een nieuw 
begin. Na het lijden van Jezus komt de verrijzenis, we krijgen een 
nieuwe kans! Ik kwam onderstaande tekst tegen en ik wil die u 
niet onthouden. 
Namens de redactie wens ik u een zalig Pasen toe. 

‘t Wordt Pasen als de jonge zonnestralen van buiten 
ook bij ons binnen zichtbaar worden

’t wordt Pasen als de naam van de mens naast je 
met liefde wordt uitgesproken

’t Wordt Pasen als de woorden die mensen spreken 
elkaar meer vertrouwen geven

’t Wordt Pasen als de nieuwtjes die we te vertellen hebben 
vreugde brengen bij medemensen

’t Wordt Pasen als het oude verhaal van Jeruzalem 
een gebeuren van vandaag mag worden

’t Wordt Pasen als we dromen weer een kans geven, 
als optimisme het doemdenken stuit en 

hoop aan woorden kiemkracht geeft 
’t Wordt Pasen als we opstaan om te leven, verder gaan, 
niet blijven staren op wat voorbij en onomkeerbaar is, 

als leven sterker is dan het graf van de dood

Dit parochieblad is in een oplage van 800 exemplaren verspreid in 
de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de 
contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie Heilige Martinus

Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk

tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl

twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl

facebook: 
Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk

Rekeningnr parochie: 
(NL67RABO) 01774 93 232

Het parochiecentrum is op werkdagen 
bereikbaar van 9.30 uur – 12.00 uur.
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Pastoor Theo Lamers

Mooi begin
Vorige keer schreef ik al dat Carnaval laat 
in het seizoen was. Dat betekent ook dat 
Pasen dit jaar laat gevierd wordt. Carna-
val, Veertigdagentijd, Hemelvaart en Pink-
steren zijn afgeleid van de datum waarop 
Pasen valt.

In de eerste eeuwen vierde de christelijke 
kerk Pasen op dezelfde dag als het joodse 
Pesach (de 14e Nisan), maar het Eerste 
Concilie van Nicaea wilde in 325 overgaan 
tot een berekening van de paasdatum. 

Aanvankelijk werden de regels op ver-
schillende manieren toegepast. In het 
jaar 387 vierde Rome bijvoorbeeld op 21 
maart Pasen, maar Alexandrië op 25 april 
en andere plaatsen op 18 april. De mon-
nik Dionysius Exiguus stelde in het jaar 
525 in Rome tabellen en een rekenschema 
op volgens de Alexandrijnse regels. Hij 
paste de berekening zo aan dat Pasen op 
zijn vroegst op 22 maart en uiterlijk op 25 
april valt. De paus besloot voortaan Pasen 
te vieren volgens deze regels en tabellen, 
waarbij de bepaling van de paasdatum op-
gedragen werd aan de patriarch (bisschop) 
van Alexandrië. Een aanpassing op deze 
berekening werd gedaan door de invoering 
van de gregoriaanse kalender door paus 
Gregorius XIII in 1582. 

Door de verschillende berekeningen die in 
de loop van eeuwen zijn geweest, vieren 
sommige christelijke kerken Pasen op 
verschillende dagen. De laatste jaren pro-
beren verscheidene kerken de verschillen 
in paasdatum te overbruggen en terug te 
keren naar één berekening voor het gehele 
christendom. De grootste kans op accepta-
tie maakt het vieren van Pasen volgens de 
astronomische waarneming van lentebegin 
en volle maan. Dat is het geval geweest 
vanaf 20 mei 325. Daartoe is vooral nader 
overleg nodig met de orthodoxe kerken.

Blijf niet staan
Blijf niet staan

bij het graf van herinnering
want het is leeg

maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.

Kijk in de ogen van mensen
die tijd en inzet vrijmaken

voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.

Luister naar de woorden
die deze mensen spreken

en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.

Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht

uit Zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.

Kijk, luister en voel
en je zal merken ‘HIJ LEEFT!’.

                                                 Antoon Vandeputte

Mede in het kader van de oecumene stelde Paus Franciscus in juni 
2015 voor om met alle christenen te komen tot een gezamenlijke 
paasdatum. Verwijzend naar een traditionele pinkstergroet, die 
ontleend is aan Lukas 24:34, maakte Franciscus toen een grapje 
over een katholiek en een orthodox: “Is jouw Christus al opge-
staan?” “De mijne staat pas de volgende week op!”

Maar belangrijker dan de datum is het feest dat we vieren. De 
kern van ons christelijk geloof: God heeft de dood overwonnen, 
door zijn eigen Zoon door lijden heen te laten op staan uit de 
dood en nieuw leven te geven. Enerzijds een mysterie, anderzijds 
een belofte die ook aan ons gedaan wordt.

In het oktaaf, de eerste acht dagen van Pasen, horen we de 
prachtige verrijzenisverhalen die ons, net als de eerste leerlingen 
uitnodigen om deze bijzondere gebeurtenis tot ons te laten door-
dringen. Dat we Pasen mogen vieren met mensen die ons dierbaar 
zijn en Pasen mogen vieren in ons gelovige hart en denken.

Een Zalig Paasfeest!

Vicaris Theo Lamers,
pastoor Martinusparochie
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Even voorstellen
Inleiding: Missie is onvoorspelbaar omdat het gepaard 
gaat met uitdagingen en een reeks aanpassingen. Het 
ligt in de aard van de mens om zich te vestigen op 
een plek waar hij zich geaccepteerd voelt en waar hij 
het gevoel heeft succesvol te zijn, maar zending geeft 
geen zekerheid over de verwezenlijking hiervan tot-
dat je aankomt. Missionaris zijn betekent een positie-
ve instelling hebben zodat je overal past en succesvol 
kunt zijn. Het betekent dat je je kunt aanpassen aan 
alle omstandigheden die je tegenkomt. Gelukkig kan 
dit alleen bereikt worden als je een open geest hebt 
in de missie: in gedachten houdend dat je nieuwe 
mensen zult ontmoeten, met een eigen cultuur, nieuw 
eten, andere levensstijlen, een ander wereldbeeld, 
enzovoort. Het meest uitdagende van allemaal is de 
taal en dit maakt de missie interessant. Zoals een on-
bekende schrijver zegt: Als je de taal leert, dan krijg 
je de mensen. 

Dit artikel bevat het verslag van mijn ervaringen tijdens 
mijn missie in Nederland. Ik ben Nnolim Peter. Ik kom 
uit Nigeria. Ik heb een tweelingbroer die Paul heet. 
De roeping om in te treden bij de Congregatie van de 
Heilige Geest, ook wel de Spiritijnen genoemd, begon 
toen ik de keuze maakte tussen een openbare school 
en een missieschool. Daarvoor was ik niet van plan om 
priester te worden, maar ik koos met tegenzin voor de 
missieschool met het idee dat ik kwaliteitsonderwijs 
zou krijgen. In de loop van de reis werd het pas duide-
lijk tijdens mijn noviciaat in 2018. Na mijn noviciaat 
werkte ik een jaar op de Bishop Okoye Spiritan Secon-
dary School en studeerde ik theologie van 2019 tot 
2023. Tijdens deze studie werd ik op 13 augustus 2022 
tot diaken gewijd en op 19 augustus 2023 tot priester. 
Na mijn priesterwijding werkte ik acht maanden in de 
St. Theresa parochie Port Harcourt, Nigeria voordat ik 
aan mijn missie naar Nederland begon. 

Ik vertrok uit Nigeria op 5 juli 2024 en kwam rond 
10 uur ‘s ochtends aan in Nederland op 6 juli 2024. 
Toen ik aankwam op Schiphol, werd ik welkom ge-
heten door het koude weer. Ondanks dat het zomer 
was, vroor het. Daar wachtte ik op Ezeonwu Patrick 
en Clement Amoako Asare die me meenamen naar 
hun communiteit in Vijfhuizen Amsterdam. Op dit 

Peter Nnolim

punt begon mijn zendingservaring. Als nieuwe zende-
ling word je geconfronteerd met het leren van een 
nieuwe taal, het accepteren van de cultuur, een nieuw 
wereldbeeld, het aanpassen aan het weer en het eten 
enzovoort. Daar in de Vijfhuizen gemeenschap begon 
ik met het leren van het Nederlands met de app Duo 
Lingo. Na een week kwam Kenneth Oforma langs en 
gaf me een aantal taalboeken om direct te beginnen 
met het leren van de Nederlandse taal. De eerste 
uitdaging die ik had, was dat mijn Duits zich bemoeide 
met de Nederlandse taal. Onbewust spreek ik ‘ich’ uit 
in plaats van ‘ik’. Dit was voor mij tegelijkertijd een 
voordeel en een nadeel. Het goede is dat sommige 
woorden dezelfde klank en uitspraak hebben, maar 
een andere spelling. Dus als ik de klank hoor, heb ik 
een idee van de betekenis, maar proberen te spreken 
werd moeilijk omdat ik onbewust Duits spreek. Ik 
moest mijn best doen om mijn Duits te vergeten en 
me alleen op het Nederlands te concentreren. 

Vervolgens realiseerde ik me dat het leren van een 
nieuwe taal een vaardigheid is die alleen geactuali-
seerd kan worden als je doorzet en je niet laat ont-
moedigen. Op 14 juli 2024 verhuisde ik naar Handel. 
het is een mooie gemeenschap maar het had zijn 
eigen uitdagingen. Het lijkt erop dat elke nieuwe om-
geving zijn eigen uitdagingen heeft. In Handel voelde 
het alsof het winter was, hoewel het midden in de zo-
mer was. Het was niet gemakkelijk om te wennen aan 
de taal en het weer. Bij elke discussie zegt men “Ne-
derlands is een moeilijke taal”, en ik vraag me af of 
dit een aanmoediging of een ontmoediging was. Toen 
vond ik een oplossing die me hielp om de mentaliteit 
te verkrijgen dat geen enkele taal moeilijk is om te 
leren. Dus mijn antwoord is altijd: “Nee, Nederlands 
is niet moeilijk. Duits is moeilijker dan Nederlands. 
Nederlands heeft maar twee geslachten (de en het) 
maar Duits heeft drie geslachten (der, die en das)”. 
Wanneer ik dit zeg, is er geen discussie meer. Soms is 
mijn antwoord “elke taal Is moeilijk, niet alleen het 
Nederlands.” Telkens als ik dit zeg, ben ik gemoti-
veerd en zeg ik tegen mezelf: als ik Duits kan leren, 
dan kan ik ook Nederlands leren.

Op 15 juli 2024 kreeg ik mijn verblijfsvergunning. Ik 
heb er veel moeite voor moeten doen en met dank 
aan Hans Goosens, mijn privéleraar die me geholpen 
heeft met de basis van de taal. In Handel droeg ik op 5 
augustus 2024 mijn eerste mis op. Dit was mogelijk met 
de hulp van Martin van Moorsel, die mij hielp bij de 
uitspraak. Op 29 augustus 2024 verhuisde ik naar Berg 
en Dal waar ik andere medebroeders (Albert de Jong 
en Alphée Mpassi) in de communiteit ontmoette en op 
2 september begon ik met mijn taalles aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Berg en Dal is een bijzondere 
plek die mij erg heeft geholpen in de taal. Dank aan de 
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Het parochiebestuur

Pasen 2025 is aanstaande, na veertig dagen van vasten en bezinning . 
Een tijd waarin ook een aantal belangrijke vieringen plaats vinden. 

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd de Transfiguratie, 
in zekere zin een vóóraankondiging van Zijn lijden, dood en verrijzenis. 

Op Palmzondag herdenken wij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, 
met een juichende menigte, zwaaiend met palmtakken. In schril contrast hiermee het volk 

dat enkele dagen later schreeuwt: “Aan het kruis met Hem”. 
In de Goede Week op Witte Donderdag vieren wij hoe Hij ons het sacrament van de Eucharistie 

heeft geschonken met daarbij de opdracht “Blijf dit doen om Mij te gedenken”. 
Op Goede vrijdag herdenken wij Jezus’ lijden en dood, 

God die zijn zoon offert voor ons welzijn. 
De veertigdagentijd is ook een tijd voor bezinning. 

Denk bijvoorbeeld hoe zich onze christelijke levenswijze 
verhoudt met een steeds gekker wordende wereld.

Uiteindelijk gloort er voor ons een stralend licht aan het 
einde van de tunnel. 

Op de derde dag van Zijn dood vieren wij het mysterie van 
Zijn glorieuze verrijzenis uit de dood. Zijn overwinning op de 

dood, het begin van Zijn eeuwigdurend koningschap: 
Pasen, ons belangrijkste hoogfeest van het jaar, een feest van 

nieuw leven, hoop en inspiratie. 

Het pastorale team, het parochiebestuur en de medewerkers 
van het parochiesecretariaat wensen u allen een Zalig Pasen.

medebroeders in Berg en Dal die mij hebben geholpen, 
gecorrigeerd en ook altijd hebben aangemoedigd. Het 
is duidelijk dat Berg en Dal mij heeft voorbereid op de 
stage omdat ik de gelegenheid heb gehad om de mis op 
te dragen, waarbij ik alle prefaties en eucharistische 
gebeden tijdens de mis heb geoefend. Ook het stude-
ren aan de Radboud Universiteit was in het begin een 
uitdaging omdat ze een snel programma hebben, maar 
ik ben blij dat ik er ben. Daar realiseerde ik me dat ik 
70% van het werk zelf moet doen (podcast luisteren, 
huiswerk maken, spreekoefeningen doen) en dat de 
overige 30% van de docent komt.
Op 4 februari 2025 verhuisde ik naar Gennep om mijn 
stage te beginnen. Ik begon mijn stage op 9 februari 
2025 in de St. Martinusparochie in Cuijk. Het is een 
leuke ervaring om samen te werken met Theo Lamers 
(Pastor), Henk Jansen en Callistus Offor. 
Ik doe elke dag mijn best om beter te worden in het 
spreken van de taal. Altijd in gedachten houdend dat 
taal de sleutel is tot communicatie.

Peter Nnolim

Peter Nnolim

Dagbedevaart en driedaagse 
verzorgde bedevaart naar 

Beauraing
 
Van 24 t/m 26 mei 2025 is de jaarlijkse bedevaart 
naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing! Dit 
jaar voor het eerst met pelgrims vanuit het gehele 
bisdom Den Bosch en Breda tezamen. Je kunt ook 
meegaan met de dagbedevaart, op zondag 25 mei 
2025.

 
Meer informatie op de website: 

https://nbcpromaria.weebly.com
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Parochie-Familiedag 1 juni 2025
Kom en vier met ons een speciale dag voor gezinnen, 
een dag vol ontmoeting, gezelligheid en betekenis! 
Iedereen die samen met ons er een mooie dag van 
wil maken nodigen we op 1 juni 2025 uit voor deze 
familie-parochiedag , waarbij we samen komen om 
elkaar te ontmoeten en te vieren rondom Maria.
🎶 Met de muzikale mensen ontdekken we diverse 
Marialiedjes om samen te zingen. 
🎨 Met de creatievelingen gaan we aan slag met kaar-
sen en was. 
Een kaars als symbool voor het licht, de warmte en 
liefde binnen het gezin, helemaal zelf gemaakt. 
🎡 Voor de avontuurlijke geesten hebben we diverse 
luchtkussens klaarstaan! Jong en oud kunnen de no-
dige energie daarop kwijtraken. 
🍽 Natuurlijk is er ook aan de innerlijke mens ge-
dacht! Verwen jezelf en je gezin met heerlijke hapjes 
en drankjes, en proef de smaken van samenzijn en 
verbondenheid.
🙏 We nodigen jullie uit om deel te nemen aan mo-
menten van bezinning en reflectie, geïnspireerd door 
het leven en de wijsheid van Moeder Maria. 

Laat je hart spreken en vind samen rust te midden van 
de hectiek van het dagelijkse leven. Een ervaring van 
samen op weg gaan in de verbondenheid, de liefde en 
warmte van het gezin. 

📅 Datum: 1 juni 2025 
⏰ Tijd: 10.00 uur - 16.00 uur 
📍 Locatie: Kerktuin Mariagaarde 4 Katwijk, 
Leeftijd: 0-99+
Programma:
10.00 uur Inloop en welkom
11.00 uur Moeder Maria zing met ons
12.00 uur Picknick
13.00 uur Aan de slag met kaarsen
15.00 uur Gezinsviering aan de Lourdesgrot Katwijk 
16.00 uur Afsluiting

Na de viering is er nog 
gelegenheid om samen 
onder het genot van een 
drankje na te praten. 
We kijken ernaar uit om 
jullie te verwelkomen 
op deze speciale dag vol 
liefde, licht en verbon-
denheid!
Aanmelden kan tot 
woensdag 21 mei 2025 via 
de link op de parochie-
website www.martinus-
cuijk.nl of scan de QR 
code. 

Familiepastoraat

Pasen stap voor stap! – 
Interactieve kruisweg voor gezinnen. 

Kom en help Jezus 
tijdens de kruisweg. 
Franciscus vertelt 
het verhaal van de 
kruisweg en we gaan 
op weg met het kruis. 
Samen lopen we de 
kruisweg en proberen 
we Jezus zo goed 
mogelijk te helpen. 

Vrijdag 18 april 2025, 16.00 uur. 

Kruisweg by Night
‘In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten, 
naar de overkant van de beek Kedron. Daar was een 
boomgaard die Hij met zijn leerlingen binnenging. 
Maar ook Judas die Hem zou overleveren kende deze 
plaats, omdat Jezus er dikwijls met zijn leerlingen 
was samengekomen.
Zo kwam Judas daarheen met de afdeling soldaten 
en met dienaars van de hogepriesters en Farizeeën, 
voorzien van lantaarns, fakkels en wapens.’ (Johannes 
18,1-3)

Dit zijn de eerste verzen van het lijdensverhaal uit het 
Johannesevangelie. De hogepriesters en Farizeeën wil-
len van die gevaarlijke man – Jezus van Nazareth – af. 
De mensen vinden Hem geweldig, als Hij spreekt han-
gen ze aan Zijn lippen, zondaars bekeren zich en zie-
ken gaan naar Hem toe in de hoop genezen te worden. 

Op klaarlichte dag Jezus arresteren is een risicovolle 
onderneming voor de Joodse leiders. Gelukkig weet 
Judas wanneer Hij alleen met zijn leerlingen zal zijn…

Een tocht door het donker
Op goede vrijdag 
herdenken we het 
sterven van Jezus.
Een gebeurtenis die 
je op het eerste 
gezicht helemaal niet 
zou willen herden-
ken…
Toch laten we ons 
licht schijnen over de 
14 kruiswegstaties en 
dat kun je het beste 
doen als het donker 
is. 

Wil jij weten wat Jezus heeft meegemaakt? Wil jij er-
varen hoe is het is om de diepe duisternis in te gaan?
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Familiepastoraat

Maak dan met ons deze bijzondere tocht door het 
donker.

Goede Vrijdag 18 april 2025, 20.30 uur
Kerktuin Katwijk, Mariagaarde 4 Katwijk

Sycamore Cuijk
In de vorig Mantel heb je kunnen lezen over de nieuwe 
Sycamore bijeenkomsten in onze parochie.
Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest, 
een groepje van wisselende samenstelling van onge-
veer 12 personen. 

Bas en Sem nemen ons mee in hun overweging om 
deel te nemen aan Sycamore Cuijk;

Bas: Al bijna twee jaar ga ik regelmatig naar de Mar-
tinuskerk in Cuijk. Kerken hebben me altijd gefasci-
neerd. De prachtige architectuur, de gedetailleerde 
beelden, de teksten, de geur en het geluid, alles bui-
ten en in een kerk roept iets in mij op. Zelfs toen ik 
nog helemaal niet geloofde, voelde ik een bijzondere 
aantrekkingskracht tot deze gebouwen. 

Ik ben niet religieus opgevoed. Sterker nog, ik heb me 
jarenlang ver verwijderd van het geloof. Ik geloofde 
in de wetenschap, de evolutietheorie en ik dacht dat 
dit leven op aarde het enige was dat we hadden. Mijn 
focus lag op het hebben van zoveel mogelijk plezier 
door te feesten, reizen en te genieten van het mo-
ment. En hoewel ik veel mooie herinneringen heb 
opgebouwd, voelde ik altijd dat er iets ontbrak. Er 
was een leegte die ik niet kon plaatsen. Ik begon me-
zelf steeds vaker af te vragen: waar leven we voor? Is 
het enkel voor het leven zelf, of is er meer? Is er iets 
na de dood? Wat is goed en wat is kwaad? En wordt ie-
dereen uiteindelijk beoordeeld op zijn of haar daden? 

Toen brak de coronaperiode aan, een tijd waarin ik 
veel meer tijd had om over het leven na te denken. 
Het internet bracht me in contact met allerlei infor-
matie over het geloof. Ik begon artikelen te lezen en 
podcasts te luisteren, en langzaam kwam ik steeds 
dichter bij God. Ik bevond me op een punt in mijn 
leven waarin ik niet meer precies wist wat ik wilde. 
Mijn relatie was moeilijk en ik voelde me mentaal 
niet goed. Maar toen begon ik te bidden. Ik legde 
mijn gedachten en zorgen bij God, vroeg vergiffenis 
voor mijn zonden en voelde langzaam een innerlijke 
rust terugkeren. Het was alsof er iets van binnen 
begon te helen. 

Ik ging steeds vaker naar de kerk. Wat begon als een 
enkele keer in de maand, werd al snel een wekelijkse 
gewoonte. Ik ging van één keer per dag bidden naar 
twee keer en ik besloot een bijbel te kopen. Lang-

zaam maar zeker voelde ik dat ik dieper wilde groei-
en in mijn geloof. Ik sprak met pastoor Callistus en 
gaf aan dat ik graag de stappen wilde zetten richting 
het doopsel. Wat ik niet had verwacht, was dat ik niet 
de enige was met deze wens. Er bleken meer mensen 
te zijn die zich wilden verdiepen in het Katholieke ge-
loof en zo ontstond de Sycamore groep. Een plek waar 
we in gesprek gingen over het geloof, elkaar beter 
leerden kennen en samen ontdekten wat het betekent 
om Christen te zijn. 
De kracht van gemeenschap werd steeds duidelijker 
voor me. Het spirituele pad bewandel je deels alleen, 
maar het is ook iets dat je samendoet. Het is een reis 
die je niet in je eentje hoeft te maken. De Sycamore 
groep is een plaats waar je niet alleen groeit in je 
geloof, maar ook in verbinding komt met anderen die 
hetzelfde pad bewandelen. En dat is iets bijzonders: 
samengroeien, samen leren, en samen een community 
opbouwen. 

Dus voor wie zich ook spiritueel wil verdiepen en in 
gesprek wil gaan over het geloof: sluit je aan! Want 
het pad naar God is een pad dat we niet alleen hoeven 
te bewandelen. Het is een reis die we samen maken, 
met elkaar. 

Sem: Hallo, ik ben Sem Kersten, 23 jaar oud en ik woon 
in Cuijk. Sinds zo’n anderhalf jaar ga ik naar de Sint-
Martinuskerk in Cuijk. Ik heb mijn geloof in Jezus ge-
vonden door verschillende belevenissen en ervaringen.
Eén van m’n beste vrienden vroeg me zo’n 1,5 jaar 
geleden of ik mee wou gaan naar de kerk en of ik de 
vastenperiode mee zou willen doen. Eigenlijk stond 
ik er meer voor open dan dat ik eerder eigenlijk zou 
denken. Sinds die tijd is het gevoel gaan groeien en 
heb ik mooie mensen mogen ontmoeten. Nu hebben 
we een groep met ook mooie mensen, waar we samen 
dichter bij God proberen te komen en onze eigen 
ervaringen en gedachtes over het geloof delen met 
elkaar. Deze groep noemen we Sycamore. Een bekend 
verhaal uit de bijbel.

‘Jezus komt op een gegeven moment aan in de stad 
Jericho. Een man met de naam Zacheüs is zo nieuws-
gierig naar Jezus dat hij in een Sycamore-boom 
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Boeteviering
dinsdag 15 april 
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 boeteviering

Stille Zaterdag
Stilte van het graf

Zaterdag 19 april
Deze dag is er géén eucharistieviering om 
10.00 uur
 10.30 uur, Martinuskerk Cuijk
 Święconka, zegening van de Poolse 
 paasmandjes

Paaszaterdag
Feest van de verrijzenis 

van onze Heer Jezus Christus
Zaterdag 19 april
 21.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 Paaswake m.m.v. Creation

Eerste Paasdag
Zondag 20 april
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering 
 m.m.v. de Maasklanken
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 Paaszondagviering
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace

Tweede Paasdag
Maandag 21 april
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Het Moluks 
 koor ‘Nen Dit Sakmas’

2de Zondag van Pasen 
Zaterdag 26 april
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 27 april
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk,
 eucharistieviering 
 m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor 
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering 

3de Zondag van Pasen
Zaterdag 3 mei
 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 4 mei
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering met samenzang
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantors
 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

4de Zondag van Pasen 
Zaterdag 10 mei
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 11 mei
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering met orgelspel
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering 
 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken

5de Zondag van Pasen
Zaterdag 17 mei
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 18 mei
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering met orgelspel
 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

6de Zondag van Pasen
Zaterdag 24 mei
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 25 mei
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering, EHC
 m.m.v. jeugdkoor 
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering
 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

 H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Hemelvaart van de Heer
Donderdag 29 mei
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Het Moluks 
 koor ‘Nen Dit Sakmas’
 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering 
 m.m.v. koor Overasselt

7de Zondag van Pasen
Zaterdag 31 mei
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 1 juni
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering met samenzang
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantors
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

Pinksteren
Zaterdag 7 juni
 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 8 juni
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering 
 m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Creation
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering 

Tweede Pinksterdag
Maria Moeder van de Kerk

Maandag 9 juni
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Het Moluks 
 koor ‘Nen Dit Sakmas’

Drievuldigheidszondag
Zaterdag 14 juni
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 15 juni
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

Sacramentsdag
Zaterdag 21 juni
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 22 juni
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering 
 m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering met orgelspel
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering 

Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
Zaterdag 28 juni
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 29 juni
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,  
 eucharistieviering m.m.v. Het Moluks 
 koor ‘Nen Dit Sakmas’

Dagelijkse 
vieringen

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is 
om 10 uur.

Op de vrijdagen is er om 9.30 uur, voor-
afgaand aan de eucharistieviering een 
rozenkransgebed.
Vrijdag 2 mei en vrijdag 6 juni is er om 
19.00 uur een Taizéviering. 

De viering in Castella is iedere vrijdag om 
19 uur (m.u.v. de eerste vrijdag van de 
maand, dan wordt er in huis communie 
rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn 
te volgen via de livestream die te vinden 
is op de website www.martinuscuijk.nl. Op 
zondagen en bijzondere momenten wordt 
de viering ook uitgezonden via Omroep 
Land van Cuijk.
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Feesten komende periode 

Zo 13 april, Palm- en Passiezondag
Do 17 april, hoogfeest van Witte Donderdag
Vr 18 april, Goede Vrijdag, Herdenking van het lij-
den en sterven van onze Heer.
Za 19 april, Stille Zaterdag
Za 19 april, Avond Hoogfeest van Pasen, Paaswake
Zo 20 april, Pasen
Zo 27 april, 2de Zondag van Pasen 
Di 29 april, H. Catharina van Siena, maagd en kerkle-
rares, patrones van het continent
Wo 30 april, H. Pius V, paus
Do 1 mei, H. Jozef, de arbeider
Za 3 mei, HH. Filippus en Jakobus, apostelen
Zo 4 mei, 3de Zondag van Pasen 
Zo 11 mei, 4de Zondag van Pasen 
Di 13 mei, H. Maagd Maria van Fatima
Wo 14 mei, H. Mattias, apostel
Zo 18 mei, 5de Zondag van Pasen 
Zo 25 mei, 6de Zondag van Pasen 
Di 27 mei, H. Augustinus van Canterbury, bisschop
Do 29 mei, Hemelvaart van de Heer
Za 31 mei, Maria Visitatie

Zo 1 juni, 7de Zondag van Pasen
Di 3 juni, HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 
van Oeganda, gedachtenis
Do 5 juni, H. Bonifatius, bisschop en martelaar,
gedachtenis
Vr 6 juni, H. Norbertus, bisschop
Zo 8 juni, Pinksteren
Ma 9 juni, Heilige Maria, Moeder van de Kerk
Wo 11 juni, H. Barnabas, apostel
Do 12 juni, Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hoge-
priester
Vr 13 juni, H. Antonius van Padua, priester en kerkle-
raar
Za 14 juni, H. Lidwina, maagd, feest
Zo 15 juni, H. Drie-eenheid
Za 21 juni, H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
Zo 22 juni, Sacramentsdag
Di 24 juni, Geboorte van de H. Johannes de Doper
hoogfeest
Vr 27 juni, Heilig Hart van Jezus 
Za 28 juni, Onbevlekt Hart van Maria
Zo 29 juni, HH. Petrus en Paulus, apostelen, 
hoogfeest

Familiepastoraat

Vervolg van pagina 7.
(moerbeivijgenboom) klimt om Hem beter te kunnen 
zien. Als hij Hem uiteindelijk ontmoet, begint een ge-
sprek dat het leven van Zacheüs definitief verandert.’
En dit is ook de insteek van deze groep. Zo hoog mo-
gelijk klimmen, om het leven beter te kunnen zien en 
begrijpen. Zo diep mogelijk in jezelf graven om eruit 
te komen.

Ik hoop met behulp van Sycamore zelf dichter bij God 
te komen, en hoop dit natuurlijk ook voor iedereen 
in de groep. We kunnen samen mooi over het geloof 
praten, maar we kunnen ook ons ei aan elkaar kwijt. 
Samen over het leven praten en open kunnen zijn 
over van alles. Over mooie en leuke dingen, maar ook 
over verdriet en moeilijkheden. Ik heb mijn broertje 
al een keertje meegenomen, en een vriend van me 
komt ook graag een keer langs.
Zelf denk ik dat de Sycamore groep voor gelovigen, 
maar ook voor niet of nog niet gelovigen, een erg 
fijne plek kan zijn. Waar je kan leren van elkaar, en 
met elkaar. Je gevoelens en je geloof kan uitspreken. 
Een groep waar niemand je veroordeet en iedereen 
openstaat voor elkaar.
====
Nieuwsgierig geworden? Sluit een keer aan. 
Nog vragen? Patrick en Pater Callistus staan je graag 
te woord. 

De bijeenkomsten zijn op zondag van 11.30 - 14.00 
uur, er wordt voor lunch gezorgd. 
Je bent ook van harte uitgenodigd aan de eucharistie 
deel te nemen in de St. Martinuskerk Cuijk om 10.00 
uur. Mag Hij jou ontmoeten?

Bijeenkomsten tot en met de zomer:
Zondag 27 april 2025
Zondag 11 mei 2025
Zondag 25 mei 2025
Zondag 8 juni 2025
Zondag 22 juni 2025 

Eerste Communie 
De afgelopen maanden heb je de geschenkentafel stukje 
bij beetje zien groeien. 
Met regelmaat zien we de aanstaande communicanten 
in de kerk en horen we welk geschenk ze die ochtend 
ontdekt hebben. Maar hoe ervaren de communicanten en 
de ouders dit thuis? 

2 gezinnen aan het woord:
In November zijn we gestart met 1 van de 11 kinderbij-
eenkomsten. De communicanten worden voorbereid op 
de verschillende vieringen, opdrachten worden gemaakt, 
verhalen gelezen en er wordt geknutseld. Alles voor een 
goede voorbereiding op de Eerste H. Communie. Elke 
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Familiepastoraat

bijeenkomst heeft een ander onderwerp. Deze maand is 
het onderwerp “Eucharistie”. 
Ouders hebben ook 4 bijeenkomsten gepland staan.  
“Samen onderweg” was het eerste thema. We hebben 
die avond een woordweb gemaakt met verschillende 
woorden. Waar denk je aan als je dit woord hoort? En zo 
wissel je gedachten over het onderwerp met elkaar uit. 
Waarom willen de jongens en meisjes graag aan de Eer-
ste H. Communie deelnemen? 

Het symboliseert de intrede van ons kind in de volledige 
deelname aan de sacramenten van de kerk en het ont-
vangen van de genade van God. 
Een van de beroemde uitspraken van Jezus was: “Ik ben 
de ware wijnstok”. (Marcus 11,12-14.) In dat verhaal over 
de ware wijnstok, maakt Jezus duidelijk dat elke tak die 
geen vrucht draagt, zal worden weggesneden. Dit is niet 
alleen bedoeld voor gelovige mensen. Vruchtbaarheid is 
van toepassing op vele andere levensinspanningen. Jezus 
vertelt ook over de gelijkenis van de talenten, waarin 
hij laat zien dat iedereen die zijn talenten gebruikt om 
meer talenten te produceren, beloond zal worden. Maar 
als je je talenten niet gebruikt, zul je gestraft worden. 
We horen dus dat vrucht dragen heel belangrijk is voor 
de boodschap van Jezus.
Maar ook voor onze communicanten is deze boodschap 
heel belangrijk, want als kleine boompjes die in de kin-
derkamer zijn geplant, worden zij nu voorzichtig overge-
plant naar de boerderij waar zij diepere wortels en een 

sterkere stam zullen krijgen om veel vrucht te kunnen 
dragen, wanneer zij in de toekomst de Heilige Geest zul-
len ontvangen. 

Sophie haar Communie,
Omdat er altijd wel dingen gebeuren die je niet zelf in 
de hand hebt, denken wij dat deze dingen gebeuren met 
een reden, Gods wil.
Sinds het overlijden van de oma van Sophie is Gods huis 
een plek geworden om oma te gedenken, het gevoel er 
net even dichter bij te staan. Het verzachten van de 
pijn. Het doen van de communie helpt haar hierbij.
Voor Sophie is het doen van haar communie ook iets dat 
ze doet met de overtuiging een beter mens te worden.
Sophie is een mensen mens, en probeert altijd het beste 
in de mensen te zien.

Ze is leergierig, en pikt dingen snel op, ook neemt ze 
andere kinderen bij de hand als de drempel voor hen net 
even te hoog is.
Tijdens de communie bijeenkomsten wordt telkens een 
nieuw onderwerp behandeld. Zo is er onder andere 
gesproken over de schepping, het doopsel maar ook over 
vrede. Samen met Patrick en Astrid behandelen ze elke 
keer een deel van Gods grootste geschenk!

Sophie kijkt heel erg uit naar haar communie, ze hoopt 
hiermee ook rust voor zichzelf te vinden en het overlij-
den van oma een plekje te kunnen geven.

In memoriam: Nel van Echtelt

“Een leven dat anderen raakt, gaat voor altijd door”
Er was geen tijd om gedag te zeggen.

Je ging weg voordat we het wisten en alleen God weet waarom.

Een vriendelijk woord, een luisterend oor. Dat was voor Nel heel gewoon.
Ze zei altijd: Dat is toch het minste wat je voor iemand kan doen.

We kennen Nel als iemand die belangeloos iets  voor anderen deed, 
zonder er wat voor terug te verwachten.

Voor haar was het helpen al voldoende beloning.

We danken jou voor je inbreng, je steun, je toewijding en 
je vriendschap. We gaan je heel erg missen.

Je bent misschien uit ons zicht verdwenen, 
maar je bent nooit uit ons hart.

We wensen Piet, kinderen en kleinkinderen 
heel veel kracht en sterkte met dit grote verlies.
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Jozefviering/huldiging vrijwilligers/
gezellige bijeenkomst

Op zondag 16 maart was er in de geloofsgemeenschap 
H. Jozef een bijzondere viering: rond 19 maart is er 
altijd een Jozefviering, om de patroon van onze ge-
meenschap te vieren. Ter gelegenheid daarvan worden 
de jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit 
jaar waren dat er vijf, meer daarover hieronder. 

De viering werd muzikaal opgeluisterd door het 
koor de Maasklanken dat een prachtig en bijzonder 
repertoire vertolkte. Na de viering was er voor de 
geloofsgemeenschap een gezellige lunch, die door de 
parochie werd aangeboden. Er was volop tijd om bij 
te praten en de contactgroep zorgde af en toe voor 
wat afleiding door een gedicht voor te lezen. Iedereen 
werd bedankt voor hun aanwezigheid met een rolletje 
pepermunt, verwijzend naar het liedje van Stef Bos

‘Pepemunt’, met als refrein: 
Als de preek je gaat vervelen
Als je niet meer luisteren kunt
Pepermunt
Pepermunt

De jubilerende vrijwilligers waren:
55 jaar vrijwilliger: Riet de Ruyter
55 jaar vrijwilliger Frans van den Bogaard
55 jaar vrijwilliger Nelly Jansen
45 jaar vrijwilliger Gert-Jan Derks
35 jaar vrijwilliger: Anita van de Berg

Een van de gedichten ging over onze patroonheilige:

Ode aan Jozef
Hier staat het nog maar eens!

In gebeitelde woorden, eeuwenoud.
De vader van Jezus was een man
uit één stuk. Een timmerman.
Hij zwijgt de hele bijbel lang.

Hij is Maria’s stille geluk.
Toen zijn vrouw ermee kwam,

met wat haar overvleugeld had,
of beter: Wie, ging hij zwijgend

zijn kamer in. Hij bleef. Kostwinner.

Er was en is behoorlijk wat te beleven rondom de Mar-
tinuskerk en de pastorie.
In januari en maart mochten we de televisiemis vanuit 
Cuijk. In januari was het even spannend wat er alle-
maal zou gaan gebeuren, maar er komt ’s morgens om 
6 uur een geoliede machine binnen, die zorgt dat alles 
goed loopt in de voorbereidingen vanuit de KRO-NCRV. 
Dank zij de inzetten van koren, zangers, organisten, 
koster en vrijwilligers hebben we twee mooie vieringen 
kunnen verzorgen waarop we veel positieve reacties 
hebben mogen ontvangen. Daarbij natuurlijk een woord 
van dank aan allen die dit mee mogelijk gemaakt heb-
ben! We zien uit naar de vieringen van 20 juli en 16 
november! 
Ondertussen is er ook regelmatig op zondag van alles te 
beleven. De communicanten komen (bijna) iedere twee 
weken samen vóór de viering of als woorddienst aan 
het begin van de viering en iedere keer komt er een 
“geschenk” bij op de communietafel die in de zijkapel 
staat. Op dezelfde zondag komen na de viering meestal 
de jongeren samen rondom het project Sycamore: een 
project om aan de hand van video’s verdieping in het 
geloof te zoeken. Een jaar lang gaan ze samen op pad. 
U leest over de projecten elders vast meer.

Terwijl de luiken van het hoogaltaar nog gesloten zijn 
in de Veertigdagentijd, zijn we achter de schermen 
bezig met de voorbereidingen van en rond de vierin-
gen, van boekjes, koren, kaarsen, bloemversiering tot 
schoonmaak begint alles naar Pasen toe te werken. 
Nieuw is dat we met de ouderen en zieken dit jaar niet 
in de Goede Week voorafgaand aan Pasen vieren, maar 
juist in de week van Pasen! Het is tenslotte een paas-
oktaaf, 8 dagen lang Pasen in een mooi versierde kerk 
met het licht van de brandende paaskaars.
Ondertussen wordt pastor Peter Nnolim ook een bekend 
gezicht op de pastorie. Hij loopt nog stage, maar zal 
mee ter vervanging komen werken in de parochie, ook 
omdat pastor Callistus het steeds drukker heeft met 
zijn functie als provinciaal van de congregatie van de 
Spriritijnen. We heten pastor Peter in ieder geval van 
harte welkom!

Met de komst van het mooie weer gaan ook weer de 
activiteiten in de kerk langzaam op een hoger pitje: 
de kerkwachten voor de openstelling van de kerk gaan 
weer plannen om na Pasen te starten, eerste aanvra-
gen voor rondleidingen zijn al weer binnen en ook het 
eerste concert (van Vivace) is al geweest.
Maar nu zien we allereerst uit naar het feest van Pasen!

Contactgroep rondom de Martinustoren

Geloofsgemeenschappen

Rondom de Jozeftoren
Rondom de 
Martinustoren Cuijk
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In dezelfde periode is er elke 
vrijdag om 14.00 uur een 
inlooprondleiding. Een rond-
leiding duurt ongeveer 1,5 uur, 
de kosten bedragen € 5,00 per 
persoon. Om zeker te zijn van 
een plek is het raadzaam je 
op te geven via info@klooster-
sintagatha.nl. Op woensdag-, 
donderdag- en vrijdagmid-
dag worden op afspraak ook 
groepsrondleidingen gegeven. 
Elke laatste zondag van de maand is er om 16.00 uur 
een vesperviering in de kloosterkerk. Zie voor meer 
informatie: www.kloostersintagatha.nl
 
Erfgoedcentrum klooster Sint Agatha
Kloosterlaan 24
5438 XD Sint Agatha

Om de datum van Pasen vast te stellen wordt de volle 
maan gebruikt. De eerste volle maan in de lente. Met 
die definitie wordt Pasen een variabele feestdag die kan 
vallen van 22 maart tot 25 april. Een vroege Pasen op 22 
maart was er bijvoorbeeld in 1818, maar komt pas weer 
in 2285. In 2008 viel Pasen op de, op 1 dag na, vroegst 
mogelijke dag: 23 maart en komt pas weer terug in 2160. 
Gemiddeld valt Pasen in de Gregoriaanse kalender 1 keer 
om de 105 jaar op 23 maart.

Pasen is het belangrijkste Christelijke feest in het 
liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen 
vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood 
is opgestaan, op de zondag na zijn kruisiging. Doordat Pa-
sen variabel is worden Carnaval enz. dit ook. Carnaval, 6 
weken voor Pasen de vastentijd, Palm Pasen zondag voor 
Pasen, Hemelvaartsdag 40 dagen na Pasen en Pinksteren 
50 dagen na Pasen, dus alles is afhankelijk van Pasen. 
Met Palm Pasen en Pasen hebben we hier in Katwijk om 
9.30 uur ’n viering evenals op 27 april. Wij wensen u een 
mooie Paastijd toe. 

Maar Pasen is ook het begin van de lente, waar we nu al 
heerlijke van genieten. In deze omgeving noemen ze de 
narcissen ook wel poaspiepen. Eigenlijk is de lente het 
begin van ‘n nieuw jaar. ‘Zie de aarde wordt weer wak-
ker’ is de eerste regel van een lied. ’t Is Pasen zei de vink 
en zong een liedje van plezier. Componist Antonio Vivaldi 
begint de 4 jaargetijde met de Lente ( la primavera ) 
In de lente worden we weer actief, we ontwaken, gaan 
opruimen en maken nieuwe plannen.

Tentoonstelling ‘Ora et labora’ 
in klooster Sint Agatha

Vanaf Tweede Paasdag, 
is in de expositieruimte 
de tentoonstelling ‘Ora 
et labora’ te bezoe-
ken, met opmerkelijke 
voorwerpen, archief-
stukken en boeken die 
in het klooster bewaard 

worden. Hoe zag het leven van kloosterlingen eruit? 
Waarom traden zij in? Welke taken hadden zij in de 
samenleving?

Van 21 april t/m 31 oktober 2025 zijn de tentoonstel-
ling, de kloosterkerk en de kloostertuin te bezoeken, 
de horecagelegenheid in het Poortgebouw vanaf 2 
april. Openingstijden: woensdag, donderdag, vrijdag 
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Geloofsgemeenschappen

Rondom de 
toren H. Agatha

Rondom de 
Martinustoren Katwijk

Gouden vent. Karakter van eikenhout.
Nooit verliet hij zijn gezin.
Jozef was geen prater, maar

een luisteraar. Een monument
van een vent. De schutspatroon

van alle noeste zwijgers
en doeners. Immanuël! Voor nu

blijft onbekend, wat Jozef zoal zei.
Maar Maria hoefde niets te vragen.

Jozef wàs de trouw. Jozef bleef erbij.

    Hilbrand Rozema

Een ander gedicht was zeer herkenbaar, mn voor de 
aanwezige dames 

Oude dames
Ruim voor de bus vertrekt zie ik ze naderen.

Ze lopen zo behoedzaam in de pas.
Hun schoenen passen altijd bij hun tas,
gezonde kousen steunen oude aderen.
Een fleurig sjaaltje siert hun saaie jas,

een beetje lipstick tegen het ontbladeren
en zilverwitte krulletjes omkaderen

‘t gezicht dat vroeger mooi of lelijk was.
Dit is mijn voorland, zo zal ik verwelken.
Ik maak een praatje met ze over ‘t weer

en ruik een vleug parfum van aronskelken.
De bus vertrekt. Ze zingen zacht een lied:

sirenen met een lofzang op weleer.
Ze wenken naar me. Maar ik wil nog niet.
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Rondom de 
Lambertustoren Linden

Geloofsgemeenschappen

Goede Week in Linden 
Ook dit jaar biedt de Lambertus Geloofsgemeenschap 
in Linden ieder die dat wil de mogelijkheid om de 
vieringen in de Goede Week te kunnen meemaken. De 
vieringen zijn eenvoudig en meditatief van karakter 
en iedereen mag zich welkom weten in het oudste 
kerkje van de parochie. Op Palmzondag 13 april vindt 
om 10.00 uur de wijding van de palmtakken plaats, 
gevolgd door een communieviering. 

De Witte Donderdagviering op donderdagavond 17 
april begint om 19.00 uur en een dag later, op Goede 
Vrijdag, eveneens om 19.00 uur, wordt het lijden en 
sterven van Jezus herdacht. 

Op Paaszondag 20 april om 10.00 uur viert de Lindense 
Geloofsgemeenschap de Verrijzenis van Jezus. Tijdens 
die viering zal het Gelegenheidskoor o.l.v. dirigent 
Joost Angenent en met begeleiding van organist Ton 
Keijzers de zang verzorgen. Na afloop van die feeste-
lijke plechtigheid wordt koffie gedronken in het nabij 
gelegen dorpshuis De Burcht. 

De volgende Zondagvieringen in Linden
Ook in de komende maanden bestaat de mogelijkheid 
om op zondagmorgen de vieringen in Linden mee te 
maken. De diensten beginnen steeds om 10.00 uur 
en aansluitend wordt koffie gedronken in het nabij 
gelegen dorpshuis De Burcht. De Lindense Geloofsge-
meenschap wil een ‘herberg’ zijn voor iedereen die 
bezinning en rust zoekt in het leven. 

De data voor de Zondagvieringen in de heilige Lamber-
tuskerk in Linden zijn:
Palmzondag 13 april 10.00 uur
Witte Donderdag 17 april  19.00 uur
Goede Vrijdag 18 april 19.00 uur
Paaszondag 20 april 10.00 uur
Zondag 27 april 10.00 uur
Zondag 11 mei 10.00 uur
Zondag 25 mei 10.00 uur 
Zondag Pinksteren 8 juni 10.00 uur
Zondag 22 juni 10.00 uur 

Opbrengst Adventsactie
Samen met de andere geloofsgemeenschappen binnen 
onze parochie is er tijdens de afgelopen Advent een 
collecte georganiseerd voorde kinderafdeling van het 
ziekenhuis van Kitgum in Uganda.
Tijdens de kerstavondviering in Linden is het fantasti-
sche bedrag opgebracht van € 727,40. Hartelijk dank 
aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Dat brengt me bij de meimaand. We zijn al druk met de 
planning bezig. De vieringen in mei zijn alle zondagen 
om 10.30 u. Elke zondag komt een koor uit de omgeving 
zingen en na afloop drinken we een kopje koffie of thee 
in “De Kemphaan” fijn dat dat weer mogelijk is.

4 mei  Jeugdkoor Cuijk
11 mei Dodenherdenking en Moederdag: Koor “De Maas-
klanken Land van Cuijk”
15 mei 14.00 u. Bedevaart Groesbeek.
18 mei Koor Vivace uit Vianen.
25 mei Koor uit Beers/Escharen. ZLTO Land van Cuijk 
29 mei Hemelvaartsdag: Koor uit Overasselt.
1 juni 8.30 u. Bedevaart Groesbeek. 

De herstelwerkzaamheden in de kerk vorderen gestaag. 
Atelier Titus Peters en vele vrijwilligers hebben de oude 
verflaag van de tegels verwijderd en Titus is nu al enkele 
maanden bezig om de grauw sluier te verwijderen en de 
beschadigde tegels te restaureren. (zie foto) Een tijdro-
vende klus. Er worden door Titus ook tegels bijgemaakt, 
want nieuwe tegels zijn niet meer in de handel. Titus 
hoopt voor de meimaand hiermee klaar te zijn en daarna 
volgt verdere restauratie. Maar hiervoor moet een steiger 
geplaatst worden. 
Conclusie: er moet nog veel gebeuren. Kom gerust eens 
kijken. 

  Stukje uit sonnet van Vivaldi 

De lente
De lente komt eraan.

De vogels vieren haar terugkomst 
met feestelijk gezang,

murmelende beekjes stromen
onder een zacht aaiend briesje.

Donderstormen, die de lente aankondigen,
bedekken de lucht met hun donkere mantel.

Als ze zwijgen klinkt opnieuw
de betoverende zang van de vogels.
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Riekie Christiaans-van Gaal
Joke Visscher – Cornelissen

Uitvaart

Vanuit onze kerken 
hebben wij afscheid 
genomen van:

Contactgroepen Rondom de Torens

Parochiestatistiek

Rondom de Martinustoren – Cuijk
Maarten Hermens  06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes  06 - 30419215

Rondom de Jozeftoren – Cuijk
Anita van den Berg 06 – 11340342
Annemarie Emmen 06 - 18386375
Denise Hendriks 06 - 13234675
Theo Roelofs 06 - 14982090

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren  0485 - 314333
Tiny Josemanders 0485 – 317936
Wilma van Daal  0485 - 313871
Mickey Nuijs 0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren – Vianen
Truus Hofmans  0485 - 316228

Rondom de Agathatoren – St. Agatha
Thea Hermans 0485 - 315892
Gerard Smits 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren – Katwijk
Ria van Kempen-Jeursen 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden
Jan van den Broek  0485 - 322819
Herman van Rhee 0485 - 315904
Ton Keijzers 0485 - 384067

Jade van den Heuvel

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: Doop

Geloofsgemeenschappen

Concert 27 april in ons kerkje
Vocaal ensemble de Strepzilz verzorgt op zondagmid-
dag 27 april a.s. een concert in de Lindense kerk. 
Instrumentalist Bert Thissen verleent medewerking 
met het ten gehore brengen van enkele middeleeuwse 
composities op zijn vihuela (een luitachtig instru-
ment). 

Ensemble de Strepzilz bestaat uit 4 zangers en staat 
onder leiding van Leo van de Pas, die in de jaren ’50 
woonachtig was in Linden. 

Het programma bevat ook een aantal nummers bij 
gelegenheid van de viering van 80 jaar bevrijding op 5 
mei a.s. Aanvang 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur), 
met nazit in gemeenschapshuis de Burcht.

Het concert is gratis toegankelijk, een vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld. 

5 mei Viering 80 jaar bevrijding
Op maandagochtend 5 mei zal de dorpsgemeenschap 
Linden stilstaan bij de viering van 80 jaar bevrijding. 
Er zijn deze ochtend tal van activiteiten voor de 
inwoners van Linden en andere belangstellenden in 
gemeenschapshuis De Burcht, aanvang 10:00 uur. 

Onder andere zal er een uitgave worden gepresen-
teerd met verhalen over Linden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, samen bereiden en consumeren we de 
nationale bevrijdingssoep en we ontvangen de estafet-
telopers die het landelijke vrijheidsvuur naar Linden 
brengen.



De Mantel in beeld


